
 NAAM: Else Atie DUPARC (1911-2000 [FRANKEN-DUPARC] 
PERSONALIA 

geboren: 28 oktober 1911 
overleden: 23 januari 2000, te Rottevalle 

partner: gehuwd met Henk Franken (luthers predikant), 
gescheiden na 16 jaar 

familie: zij kreeg 2 zonen, Henk en Christiaan 
OPLEIDING 
proponent: 29 mei 1942; seminariescriptie: ‘Het kerkelijk jaar’2 

overig: promotie in de klassieke talen op 26 mei 1937 
PORTRET: Doopsgezind Jaarboekje 2001, p. 8; ook in A.D.W 

 
LOOPBAAN als predikant en in sommige overige functies 
AMBT/FUNCTIE PLAATS/GEMEENTE/INSTELLING DAG MND JAAR TOT DAG MND JAAR 

predikant Rottevalle-Witveen 5 sep 1965 - 31 aug 1969 

predikant Heliatros te Rottevalle 31 aug 1969 - 23 jan 2000 

 
PUBLICATIES 
 
BOEKEN 

 Vrouwenfiguren in de werken van Menander, (dissertatie) Duparc, Else Atie / Muusses / 1937 
[delpher] 

 Navolging Bonhoeffer, Dietrich / Ten Have / cop. 2001 

 Bidden : avonturen met het gebed Franken-Duparc, E.A. / 9e dr / De Ster / cop. 2000 

 Het zondagsboek Franken-Duparc, E.A. / De Ster / cop. 1999 

 En plotseling verscheen Hij Franken-Duparc, Else Atie / De Ster / cop. 1996 

 Heeft bidden werkelijk zin? Franken-Duparc, Else Atie / Dabar-Luyten / 1995 

 Over engelen gesproken Franken-Duparc, Else Atie / 2e herz., uitgebr. dr / De Ster / cop. 1995 

 De wonderen zijn de wereld niet uit! Franken-Duparc, Else Atie / Dabar/boekmakerij Luyten / 
1994 

 Bidden : avonturen met het gebed Franken-Duparc, E.A. / 8e herz dr., [omgewerkt en 
aangevuld met delen uit 'Avonturen met het gebed'] / Ten Have / cop. 1993 

 Een spirituele zoektocht : biografische notities Franken-Duparc, Else Atie / DABAR-Luyten / 
1991 

 De ontmoeting : avonturen rond het innerlijk gebed Franken-Duparc, E.A. / Kok / cop. 1990 

 Kronkelpad door de Bijbel Franken-Duparc, E.A. / Voorhoeve / cop. 1989 

 Over engelen gesproken Franken-Duparc, Else Atie / Luyten / 1986 

 Het licht scheen uit de duisternis : hoogtijdagen in de vluchtelingenkampen Franken-Duparc, 
E.A. / Zevenster / cop. 1986 

 Het beeld van de verborgen God Franken-Duparc, Else Atie / Luyten / 1986 

 Rondreis door de dag Franken-Duparc, E.A. / Zevenster / [1983] 

 De weg van 'Heliatros' : veranderingen, ontwikkelingen, perspectieven Franken-Duparc, Else 
Atie / Rottevalle / [1982] 

 Avonturen met het gebed Franken-Duparc, E.A. / Ten Have / cop. 1980 

 De weg naar "Heliatros" Franken-Duparc, E.A. / s.n. / [1974] 

 Lof of/en God : de vraag naar Gods bemoeienis Franken-Duparc, E.A. / Boekencentrum / 1974 

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000003797:00007


2   Else Atie DUPARC (1911-2000 [FRANKEN-DUPARC] 

 Lot of God-Lot en God : de vraag naar Gods bemoeienis Franken-Duparc, E.A. / Boekencentrum 
/ 1974 

 Bidden Franken-Duparc, E.A. / 6e herz.dr / Boekencentrum / 1972 

 Zonder mijn man : ervaringen van een weduwe Giudice, Liliane / Eerste druk / Boekencentrum 
N.V. / 1971 

 Gebed en voorbede Franken-Duparc, Else Atie / Ten Have / 1954 

 Gebed en voorbede Franken-Duparc, E.A. / [Vierde druk] / Uitgeverij W. ten Have N.V. / 1954 

 Gezegenden Gods Franken-Duparc, Atie / Ten Have / [1951] 

 Eenzaam Kerstfeest Franken-Duparc, E.A. / Ten Have / 1950 

 Dagen des hemels op de aarde Franken-Duparc, Atie / Ten Have / 1946 

 Vrouwenfiguren in de werken van Menander Duparc, Else Atie / Muusses / 1937 Samenvatting 

 Mystiek in het dagelijksch leven Duparc, Else Atie / 2e dr / Bussum / [ca.1936] 

 Opinions et maximes de Frédéric le Grand Frédéric le Grand / s.n. / 1857 
 
OVERIGE BIJZONDERHEDEN 

 Na de ontdekking van haar gave van de genezing besluit Else Duparc, nadat ze haar studie der 
klassieke letteren met een proefschrift heeft afgesloten, om theologie te studeren. Via ds 
Hylkema komt ze in aanraking met de doopsgezinden. Ze besluit doopsgezind te worden en 
doet haar proponentsexamen. 

 Ze trouwt met de lutherse predikant Henk J. Franken en samen betrekken ze in 1942 de 
doopsgezinde pastorie in Blokzijl. 

 Later gaan ze naar Bali, waar ze o.a. een kraamkliniek op zet. 

 Weer terug in Nederland komt ze in aanraking met het vluchtelingenwerk in Oostenrijk en 
besluit het kamp Haid te adopteren. 

 Na een aantal jaren predikant te zijn geweest in de dg Rottevalle, besluit ds Franken-Duparc 
zich toe te leggen op de “gave van genezing” en richt zij in Rottevalle het pastoraal centrum 
“Heliatros” op. Meer dan 30 jaar is dit “een herberg voor mensen die kracht behoeven naar 
lichaam en ziel” (Prof. Dr. J. Boendermaker, vriend en voorzitter van de Stichting “Vrienden van 
Heliatros”). 

 Dr. M.J. Aalders schreef een schets van haar biografie1 
 
BRONNEN 

NAMEN BRONNEN JG NR. DEEL DG MD JAAR PAG. AFB. 

Doopsgezind Jaarboekje 2001 (I.M. door Margje 
Vlijm) 

95     2001 p. 8-11 p.8 

Algemeen Doopsgezind Weekblad    29 01 2001   

Algemeen Doopsgezind Weekblad    12 02 2001   
1
 ‘Else Atie Franken-Duparc (1911-2000’) 

[dutchjewry] (I.M. door door M.J. Aalders 
        

2
 Doopsgezind Jaarboekje 1943 42     1942 p. 87  

         

 

https://www.dutchjewry.org/genealogy/duparc/591.shtml

