
 

NAAM: Everhardus FRATER SMID (1916-2002) 
PERSONALIA 

geboren: 14 april 1916 
overleden: 9 april 2002 

partner:  
familie:  

OPLEIDING 
proponent: 29 mei 1942;seminariescriptie: ‘Melchizedek en 

Melchizedek-exegese’1 
overig:  

PORTRET: Doopsgezind Jaarboekje 2003, p. 18 

 

LOOPBAAN als predikant en in sommige overige functies 
AMBT/FUNCTIE PLAATS/GEMEENTE/INSTELLING DAG MND JAAR TOT DAG MND JAAR 

jeugdpredikant Haarlem 6 sep 1942 -   1944 

predikant Haarlem   1944 - 1 sep 1945 

predikant Amsterdam Vrije Gemeente 20 jan 1946 - 1 jan 1973 

 
PUBLICATIES 
 
BOEKEN 

 Vergeet-mij-niet bloemenkalender Frater Smid, E. / Amsterdam / 1974 

 Als een groenende twijg : korte ogenblikken van aandacht voor het andere dan het gewone 

 Frater Smid, E. / De Driehoek / [1968] 

 Bevrijdende twijfel Frater Smid, E. / Becht / [ca. 1958] 
 
ARTIKELEN 

 Prof. Dr. Gustaaf Adolf van den Bergh van Eysinga, 27 Juni 1874-26 Mei 1957 

 Frater Smid, E. / In: Haerlem; (1957), pag. 37-39 / 1957 
 
BRIEVEN 
Amsterdam, Universiteit en Hogeschool van Amsterdam. 

 Amsterdam, UVA : UB: HSS-mag.: XXXIII Pos: map Frater Smid [E.] / Brief van E. Frater Smid aan 
Hendrik Josephus Pos (1898-1955) Frater Smid, E. / Amsterdam / 1951-08-21 

 
OVERIGE BIJZONDERHEDEN 

 In Haarlem werd Ds Frater Smid hoofdleider van de Doopsgezinde Jeugdgemeenschap (D.J.G.), 
voor jongeren van 15 tot 20 jaar. In zijn periode kwam deze groep tot grote bloei. Wel 150 
jongeren bezochten culturele avonden op velerlei gebied. Om de veertien dagen werd er 
jeugdkerk gehouden waar ds Frater Smid meestal de dienst leidde. 

 Toen de jongeren in de oorlog niet meer naar buiten konden, ontstond het blad “de 
Kaarsvlam” met een hoofdartikel van ds Frater Smid. 

 
BRONNEN 

NAMEN BRONNEN JG NR. DEEL DG MD JAAR PAG. AFB. 

Doopsgezind Jaarboekje 2003 97     2003 p. 18-19 p. 18 

Doopsgezind Jaarboekje 1943 42     1942 p. 87  
 


