
 
 
 

Uitnodiging 
 

4 mei 16.00-17.00 uur in Café Seevanck 
 

Boekpresentatie over verzetsvrouw Johanna Kuiper uit Etersheim 
 

 
Tijdens de 2e wereldoorlog woonden Johanna Kuiper en haar man dominee 
Klaas Abe Schipper in de pastorie naast het kerkje in Etersheim. Johanna  
('tante Hannie' voor de onderduikers) was de spil in een netwerk van 
onderduikadressen en hielp talloze Joden aan een schuilplaats. Een van die 
adressen was haar eigen pastorie. Voor hun verzetswerk kreeg het echtpaar in 
2015 postuum de Israëlische onderscheiding Yad Vashem: 'Rechtvaardige 
onder de Volkeren'.  
 
Op zaterdag 4 mei presenteert dr. Ferdinand van Melle zijn biografie ‘Gedurfd 
leven’ over haar levensloop. Voor zijn promotie schreef hij eerder een 
proefschrift 'Johanna E. Kuiper 1896-1956, Gewaagd leven' over haar.  
 
U bent welkom vanaf 15.30 uur in Café Seevanck, Oosteinde 16, 1474 MB 
Oosthuizen. Om 16.00 uur zal dr. Ferdinand van Melle enkele aspecten 
belichten over het veelbewogen leven van Johanna Kuiper rond de 2e 
wereldoorlog. Daarna zal burgemeester Sievers het boek namens de gemeente 
in ontvangst nemen en zullen twee ooggetuigen korte herinneringen aan 
Johanna delen uit de naoorlogse periode.    
 
Na afloop is er gelegenheid om na te praten en kunt u het boek door de auteur 
laten signeren.  
Voor nadere informatie kunt u bellen naar Evelien van Melle 06-50277641. 
  
 

De Historische Vereniging van Oosthuizen ziet uw komst op 4 mei graag 

tegemoet! 

 


